
 
                                                                                       2 april 2023 

 
Beste gildeleden, 

 
Zaterdag 18 maart gingen een tiental gildeleden naar het bal van de HGK 

in Lichtaart. Veel volk na een paar jaren van non- of bijna non-activiteit. 
To Walk Again kreeg daar een cadeau van 1000 euro via onze gilde.  

Iedereen tevreden dus! 
Van de verkoop van loten op het patroonsfeest kwamen 2 prijzen uit de 

bus: Jos Heyns won een kledingroller, Ria Clissen een werklicht. Veel plezier 
ermee! 

 
We kijken nu vooruit naar zondag 15 april: prinsenviering. Samenkomst 

om 15 uur in de gildekamer IN KLEDIJ; we luisteren naar de koning en die 
zal ook de gildeprins bekend maken.  

Omstreeks 16:30 uur, 17 uur eten we frikadellen met krieken en pensen 

met appelmoes en rijstpap.  
Wie nog graag mee-eet kan nog 10 euro betalen voor 12 april. 

 
Schieting op Dikberd. Op zondag 30 april rekenen we op iedereen. 

Iedereen op post en de handen uit de mouwen steken. Het is geleden van 
2019 dat er nog een schieting was, er is veel gebeurd sinds die tijd en 

hopelijk zijn we niet vergeten hoe het “werkt”. 
Tombolaprijzen zijn nog steeds welkom en kunnen afgegeven worden in de 

gildekamer met de prinsenviering of dinsdag- of donderdagavond bij de 
schutters die dan oefenen op het begijnhof. 

 
Een werkverdeling wordt ook bijgevoegd zodat iedereen weet wat er te doen 

is.  
Verwittig indien je echt niet kan komen. 

 

Zondag 7 mei krijgt Jos Nys een medaille van de HGK in Lichtaart voor 25 
jaar trouwe dienst aan de gilde. In het Ontmoetingscentrum in Lichtaart, 

Schoolstraat 31. Aanvang 10 uur; in kledij. Iedereen mag er naartoe! 
 

Zaterdag 24 en zondag 25 juni is het gildefeest in Oostmalle en we rekenen 
erop dat we met een mooie groep kunnen deelnemen. Ver is het niet; laten 

we er nog eens werk van maken! 
 



Schietspel Dikberd, zondag 30 april 2023. 
Werkverdeling:  

 De schutters, onder leiding van koning Ludo, doen het werk op het plein:  
aanhalen en plaatsen van doelen, plaatsen van stoelen en tafeltjes, 

vuilnisbakjes,    
ruimen van het plein na de wedstrijd, enz. 

Afspraak zondagmorgen om 8.30 uur. Zij zullen samen alles nog 
bespreken.  

De schutters komen nog samen op dinsdag 25 april om 20 uur om alles 

te regelen, maar iedereen mag daar aanwezig zijn 
 De gildeleden die serveren en andere werkjes opknappen komen om 

12:30 uur.  
 Wie opdient, kan bij aankomst bij penningmeester Silke wisselgeld 

ontvangen. 
 De bestellingen gebeuren uiteraard aan de toog en elke bestelling wordt 

daar liefst onmiddellijk betaald aan de kassa aan Lies Remeysen. Op het 
plein ontvangen de serveerders dan onmiddellijk van de klant.  
 

-Algemene leiding: Hoofdman Ferdi Van Grieken en koning Ludo Boeckx. 
-secretariaat: Silke Stuyck (vanaf 12 uur) 

-Geluid: de schutters.  
 

Wij stellen volgende werkverdeling voor: 
 

-kantine:  
-kassa: Lies Remeysen; 

-koffie: Lief Goossens; 
-opdienen binnen: Anneli Müller en Jo Moons; 

-tap: Gilberte Smet; Marc Vercammen; 
-glazen spoelen, afwas: Dominique Dister; 

-soep, thee, afwas: Rita Janssens; Anneli Müller, Jo Moons. 
-brood: Stella Bolckmans 

-tombola: Gerda en Angèle. 
 

-plein:  

Dirk Vancoillie, Paul Moons, Guy Debloudts, Jeannine Beutels, Vanessa 
Jacops, An Rombaut. 

Alle schutters en aspirant-schutters en aspirant-leden, nieuwelingen M/V, 
jong of oud  die niet meedoen aan de wedstrijd, kunnen hier ook mee 

helpen. 

 
Misschien vergeten we nu iemand te noemen, onze verontschuldigingen 

daarvoor. 
Kom toch maar eens kijken. Er zal wellicht hier of daar wel iets te doen zijn! 

Deze werkverdeling kan ter plaatse ook worden aangepast; naargelang de 
weersomstandigheden zal er binnen of buiten meer of minder werk zijn.  
 

Wij verwachten de helpers om 12:30 uur.  
Zo kunnen er in geval van nood nog maatregelen worden getroffen.  

Alleszins van harte dank voor de goede wil. 


